Vertelling 8-12 jaar

Op weg naar Jeruzalem

De leerlingen lopen achter Jezus aan. In de verte zien ze de huizen van de stad
Jeruzalem, daar zijn ze naar op weg. Plots draait Jezus zich om. ‘We gaan het anders
doen,” zegt Hij. ‘We gaan het doen zoals een profeet ooit heeft gezegd dat de koning
op een ezel de stad in zal rijden. Ik ben die koning.’

Jezus wijst richting de berg. ‘Daar ligt een dorp,’ zegt Hij, ‘en in dat dorp vind je een
ezelin met haar veulen. Haal ze op en breng ze naar mij.’

De leerlingen kijken bezorgd. Ze kunnen toch niet zomaar een ezelin en een veulen
meenemen, wat zal de eigenaar wel niet zeggen? Jezus lijkt te begrijpen waar de
leerlingen aan denken en zegt: ‘Als iemand vraagt wat jullie aan het doen zijn, zeg je
dat de Heer ze nodig heeft, dan komt het goed.’

De leerlingen knikken en lopen snel naar het dorp.

Daar zien ze de ezelin met haar veulen al staan. Voorzichtig maken ze de dieren los en
ze nemen ze mee naar Jezus. Op de rug van de ezelin leggen ze wat kleden, Jezus gaat
zitten en geeft de ezelin een klopje. ‘Lopen maar!’

Het is een bijzonder gezicht. Jezus op een ezelin met haar veulen ernaast. Met om
Hem heen de leerlingen.

Het wordt nog meer bijzonder, want van links en rechts verschijnen mensen. Zij zijn
ook op weg naar Jeruzalem, want daar begint bijna het Pesach feest. De mensen zijn
vrolijk, ze kijken uit naar het feest. Maar deze keer kijken ze ook uit naar Jezus. Ze
zien Hem en gaan naar Hem toe. Ze leggen kleden neer op de weg, zo ontstaat een
pad naar Jeruzalem. Er zijn zelfs mensen die grote takken met bladeren van de bomen
halen en deze neerleggen op het koninklijke pad.

Eerst klinken de stemmen nog zacht, maar al gauw klinken ze harder. De mensen
zwaaien en juichen, ze lopen voor Jezus uit en achter Hem aan. Ze dansen en roepen:
‘Hosanna voor de koning. Hosanna in de hoogste hemel!’

Zo gaat de stoet op weg naar Jeruzalem.

De mensen vieren feest.
Jolanda van der Marel
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8-10 jaar
Gesprek: Hoe is voor de mensen
in het verhaal het paasfeest al
begonnen? Hoe kunnen wij ook nu
vast een beetje feest vieren?

Spel: ‘Geef” om de beurt een zin door.

Begin zelf met de zin: ‘Het feest is al

begonnen!” Het kind naast jou
herhaalt de zin en deze mag steeds harder en
feestelijker klinken. Lukt het om een mooie
opbouw te krijgen? Herhaal het dan met een
andere feestelijke zin. Deze keer komt er elke
keer een kind bij dat de zin uitspreekt zodat
iedereen de zin op het eind ‘uitroept’.

Creatief: Laat de kinderen een col-

lage maken bij het woord Hosanna.

11-12 jaar
Gesprek: Blik samen vast vooruit op
de (feest) dagen die komen gaan.
Waar denken we aan op Goede
Vrijdag? Het sterven van Jezus is een verdrietig
verhaal, waarom zeggen we dan dat we op weg
zijn naar het feest?

Creatief: Laat de kinderen een uit-

nodiging voor het paasfeest maken.

Wat zetten ze voorop de uitnodiging
en welke informatie zetten ze op de binnen-
kant? Moeten de gasten iets meenemen of
speciale kleding aan? Kinderen die willen,
mogen hun uitnodiging voorlezen.



